
ZEEKONING
– Judy Koot

In mijn slaap, mijn zilt paleis,
zoek ik mijn Verloren Koning.
Ik ruil mijn dag- voor nachtgezicht
en ga in lang wit hemd op reis.

Vandaag heb ik een list bedacht:
ik zwerf door berg en bos naar zee,
ik neem een kluwen garen mee,
voor mijn Verlorene vannacht.

Ik rol de draad uit naar de troon
en bind hem om zijn linkerpols; 
ik rol de draad door heel mijn droom –
dan vind ik hem, straks vind ik hem.

Nadat ik wakker word in stad
(en land en zee ontvlogen ben),
volg ik vroeg met fiere stap
denkbeeldig draad op het troittoir.

Totdat ik hem gevonden heb
in de Botenmakerstraat:
het grijs van golven in zijn ogen,
de geur van duinen in zijn haar.

2002: Hoofprijs ELLE Poëziewedstrijd ‘Ik win je met woorden’
Het gedicht ‘Zeekoning’ haalde (onder de titel ‘King Josh’) de 1e plaats van ruim 600 
inzendingen (juryleden: Ingmar Heytze, Rob Schouten en Aaf Brandt Corstius; 2e prijs: Daan 
Vree, 3e prijs: Tjitske Jansen, eervolle vermelding voor o.a. Francine Oomen), en werd 
besproken en gepubliceerd in het tijdschrift ELLE (november-editie 2002).
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